Epen, 4 juni 2011.
Ode aan de baggerschuit,

Tja beste baggeraars en baggerinnen

Voor 2010-2011 een passende titel verzinnen

Dat gaat echt niet lukken, het was een memorabel jaar

Een pakkende samenvatting had ik ook niet 1,2,3 zomaar klaar.

Dit seizoen was zondermeer een gedenkwaardig jaar

Enerzijds gauw verteld: we speelden immers weinig klaar

Kritische toehoorders zie ik nu al denken: “Schrijf dat dan op in een paar zinnen
En hupsakee laat ons aan die quiz beginnen!”

Edoch, er gebeurde echt wel wat meer; ooit begon ik mijn toespraakje op rijm

Zo moet het dan ook deze laatste keer maar zijn

22 keer stoven we als jonge honden in de wei

14 keer dropen we geslagen af, 4 keer gelijk en slechts 4 maal waren we echt blij.

Inderdaad, het was waarlijk niet ons beste seizoen

‘k Zal daarom maar niet per baggeraar een rondje doen

Ketelbinkie, Paddeltje, Bontekoe of het boegbeeld

‘k Weet waarachtig niet wie nou het meest de show steelt

Kielhaler, Boordschutter, Scheepsjongen, Tank of Bottelier

Idem dito, weinig uitschieters, wel constant veel vertier

En als d’'n Spiekur uit zijn dak gaat

Weet je gelijk dat ook onze Mijnenveger alarm slaat

Een stuurloze Navigator, net als onze meneer De Uil op zoek naar wijsheid
Resteert er dan nog wel ruimte voor enige positiviteit?

Als kapitein roep ik dan gelijk volmondig ja: want wat te denken van onze aanhang?
Geen lager team heeft zo’n trouwe steun, jullie krijgen ons altijd weer aan de gang
Is het niet op ‘t veld, dan wel vanaf de kant

En tegenwoordig komt die steun zelfs al vanuit het Zeeuws-Vlaamse land!

't Heeft ja lang geduurd, je had 't misschien al niet meer verwacht

Maar speciaal voor jullie dames heb ik daarom ook een bijpassende naam bedacht

Gevoelig als jullie zijn — ja toch? — viel dat heus nog niet mee hoor

Zeker ook omdat het vrouwvolk destijds niet veel te zeggen had, kwam er ook maar weinig door.

Enfin, bouwen op elkaar ,daarin waren en zijn we sterk

Wanneer 't nodig is staan we voor elkaar klaar, houden we niet van half werk
Als stoere mannen met de borst vooruit en de dames op de balustrade
Leggen wij vanavond gezamenlijk de baggerschuit aan de kade!

Nooit meer 't gehijg en gepuf van de Machinist

Die eenmaal op stoom geen mens meer naast zich wist

Nooit meer dat allesziende Scheepstimmermansoog

Met die strakke passes of die loepzuivere boog

Nooit meer die inzet van onze Scheepsdokter, zo vol ijver

Straks vist ie alleen nog maar in een stille vijver

Nooit meer genieten van hoe de Stoker 't vuurtje nog eens oppookt
Misschien dat ie straks als opa hog een sigaartje meerookt?

Nooit meer leunen op die onvermoeibare Bootsman

Die — als wij al op apegapen lagen — nog een halve marathon aankan
Onze Good Old was al een tijd niet meer aan zet

Alleen toen 't nodig was haalde ook hij zijn schoenen weer uit 't vet.

Echter 't meest memorabele moment van dit seizoen moet nog komen
‘k Weet zeker dat ieder van jullie dit nog zo kan dromen



Wat een eenheid, wat een steun de twee stille rijen langs die zwarte wagen
Laten we hier een ogenblik stilte nemen om onze Purser voor altijd in ons hart te blijven dragen..

Zo waardig als destijds wil ik deze ode aan de baggerschuit graag besluiten
Want het was, is en blijft een raar stelletje, deze heren kornuiten

Met hun lieve, trouwe aanhang; nooit hoorde je ze muiten

Als de kapitein weer eens een rare beslissing nam, bv. bij het fluiten.

Daarom zeg nooit, nooit, wie weet waar we over een paar jaar afmeren

Maar voor mij was 't een eer jullie Kapitein te mogen zijn, al die keren

We gaan nu nog één keer op zoek naar de baggeraar van het jaar

En dan houden we over 365 dagen in elk geval weer een baggerschuitweekendje met elkaar!

Your captain speaking,
Epen, 4 juni 2011.



